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Bezinning 

Pasen is het begin van het christendom. Je zou misschien denken dat 
het christendom logischerwijze begon met de geboorte van Jezus 
Christus, dus met Kerstmis. Maar het doorslaggevende moment voor 
het ontstaan van een nieuwe stroming binnen het jodendom, die zou 
uitgroeien tot een zelfstandige religie, was op de vroege 
zondagmorgen in de lente van het jaar 33.  
 
En de (aan)stichters waren één (volgens Johannes), twee (volgens 
Matteüs) of drie (volgens Marcus) vrouwen die de dag na Pesach naar 
het graf gekomen waren. Vrijdag in de namiddag hadden de mannen 
Jezus hier te ruste gelegd, hij was gestorven als een misdadiger, 
opgehangen aan een kruis. En met hem was ook al hun hoop gestorven. 
Liefde bleek niet sterk als de dood. De liefde was gestorven en God was 
nergens te bekennen.  
 
De vrouwen kwamen bij het graf maar vonden niet het lichaam dat ze 
kwamen balsemen, maar ze ontvingen op verrassende en 
overrompelende manier een boodschap: ‘Ga op weg!’. Als met 
Kerstmis gezegd wordt dat het Woord vlees is geworden, mens met ons 
mensen, dan is op paasmorgen het vlees weer Woord geworden. Het 
lichaam is weg, het graf is leeg, maar dat Woord dat blijft ons bij, al 
eeuwen, ook al begrijpen we niet wat er gebeurd is. Het geeft troost en 
vertrouwen dat God zelfs in de dood nog dichtbij is en geen mens 
loslaat. Dat is de reden dat op veel graven een kruis staat. Beeldtaal 
voor: dood, maar geborgen in Gods liefde.  
 
De volgende afbeelding is de zijkant van een prachtige marmeren 
doodskist, gemaakt rond het jaar 350. De grafkist moet bedoeld zijn 
voor een belangrijk persoon, want wie kan zich anders zoiets 
veroorloven?  
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Je ziet het kruis met daarbovenop de lauwerkrans van de overwinning, 
met mooie linten. In de krans is het Christusteken Chi-Ro, dat zijn de 
eerste twee Griekse letters van ‘Christus’ door elkaar geschreven. In 
onze taal zien ze eruit als X en P. Onder het kruis slapen de Romeinse 
wachters, die net als wij allemaal, niet meekrijgen wat er gebeurd is. Op 
de dwarsbalk van het kruis zitten vredesduiven.  
 
In vertrouwen op de grote paasmorgen is deze mens lang geleden 
begraven in de catacomben in Rome. Hun geloof ontroert me, om niet 
de grafkist te decoreren met wat deze belangrijke persoon allemaal was 
en deed, maar met de uitdrukking van zijn vertrouwen op God die hem 
niet zal verlaten. Dat hij zal opstaan, ooit, Christus achterna. Een 
doodskist die een lange neus trekt naar de dood, als een stille paaslach. 
 
Ik wens iedereen een gezegend paasfeest!  
 
Diederiek van Loo 
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Pastoraat 

Symbolen in de Stille Week naar Paasmorgen 
Op weg naar Pasen heeft de Bloemengroep dit jaar gekozen voor een 
sobere verbeelding in de Stille Week naar paasmorgen. 
Op Witte Donderdag ligt het accent bij de voetwassing met waterkruik 
en linnen doek. 
Op Goede Vrijdag symboliseert een enkele rode roos het lijden van 
Jezus aan het kruis. 
Tijdens de paaswake is het doopvont omringd met groene en kleine 
witte bloemen om de plaats waar de bevestiging van onze doop 
plaatsvindt te benadrukken. Op de sokkel staat een vaas met 
bloesemtakken. 
Op paasmorgen is een klein deel van het kruis aan de muur versierd 
met groene takken en lichte bloemen.  
Deze morgen wijken we af van de (bijna traditie geworden) grootse 
versiering van het kruis en zorgt de Bloemengroep zelf voor passende 
bloemen. 
 
De Bloemengroep 
 
Inloopochtend 
Wij kijken uit naar Pasen dat we komende zaterdagnacht en zondag 
hopen te vieren. 
Direct aansluitend hebben we dinsdagochtend de gelegenheid om 
elkaar weer te ontmoeten bij koffie en thee. Misschien hebt u 
herinneringen aan vroegere paasdagen. Was er iets dat indruk op u 
maakte? Welke vragen over Pasen speelden er tijdens het opgroeien of 
veel later? Zijn al die vragen beantwoord? 
Het zou mooi zijn om daar samen over te kunnen praten.  
Wat betekent de opstanding voor u... 
Alleen luisteren is ook goed!  
 
Dinsdag 7 april hopen we elkaar om 10.30 uur te ontmoeten. Iedereen 
van harte welkom! 
Voor vervoer kunt u bellen met Corry Ruiten; tel. 06 5519 8149. 
Graag tot dinsdag. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Joke Stahlie-Verheij 
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----------------------------------------- 

 

 
    Maurice Denis. Jesus tomb empty 

Kerkenraad 

 
Gemeenteberaad en Beleidsplan 
 
U bent allen van harte uitgenodigd voor het Gemeenteberaad, na de 
dienst op zondag 19 april. Op dit Gemeenteberaad worden onder 
meer de jaarcijfers 2025 besproken van de Commissie van Kerkrent-
meesters en van de Diaconie. Daarna zal in het kort het Beleidsplan 
2026-2030 besproken worden. Dit Beleidsplan is de afgelopen 
maanden opgesteld door het moderamen en de kerkenraad. De 
papieren versie zal op 19 april in de kerk liggen. Voor een uitgebreide 
toelichting en bespreking van het plan bent u op 28 april van harte 
welkom. U kunt kiezen voor de middagsessie van 15.00-16.30 uur of de 
avondsessie van 20.00-21.30 uur. 
 
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba 
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Diaconie 

Collecten 

 
1e collecte zondag 5 april 2026.  Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. 
 
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-
kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden 
aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om 
te werken. De organisatie Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: 
buitenschoolse activiteiten waar kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, 
waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met 
ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer 
inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken. 
 
1e collecte zondag 12 april 2026:  
Stichting ‘De Vrolijkheid’ 
 
Stichting ‘De Vrolijkheid’ organiseert voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende 
ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven. 
 

 
 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan 
achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen 
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waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Hun 
bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  
Stichting ‘De Vrolijkheid’ is een netwerk van professionele kunstenaars, 
regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen 
wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. 
Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. 
 
 
2e collecte zondag 5/12 april: Straatpastoraat Utrecht  
 
De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 
2e collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij 
ons solidair willen opstellen met de gemeente Utrecht waar de 
problemen rond de mensen die dak- en/of thuisloos zijn vele malen 
groter zijn dan bij ons in ons dorp. Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn 
voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, of geweest zijn en nog 
behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om buitenslapers, mensen 
die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een bank bij 
anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar 
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak 
boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een 
prettige thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in 
hun vezels en brengen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De 
mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal een klein sociaal 
netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook 
mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met 
verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn 
wantrouwend, bang of isoleren zich snel. 
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Ontmoeten en Verdiepen (O&V) 

Zaterdag 11 april  Ademtocht 
Voor de derde keer organiseren de kerken uit Doorn, Leersum en 
Maarn een gezamenlijke wandeling. Dit jaar staan we, bijna vijf jaar na 
de valwind, niet alleen stil bij de kracht van de natuur die zoveel schade 
teweegbracht, maar ook bij het herstelvermogen. De wandeling van ca 
6 km onder leiding van een gids gaat door het Lombokbos, over het 
Stormpad naar het Breeveen en weer terug naar de Johanneskerk.                                                                                       
Aanmelding is verplicht wegens het maximum aantal wandelaars. 
 
Datum  zaterdag 11 april               
Tijd            10.00 – 12.00 uur 
Locatie  Johanneskerk, Lomboklaan 9 Leersum 
Entree  € 5        
 
Aanmelding bij Hilje Logtenberg van der Grient 
scribajohanneskerk@pknleersum.nl 
 

 

 
Teun Monster 
 
 
 
 
Maandag 20 april  De geloofsbelijdenis van Nicea 
Op maandag 20 april, 20.00 uur, komt Paul Wansink in het kader van 
Ontmoeten en Verdiepen vertellen over ‘het credo’. En daarbij gaat het 
net zo als bij de ochtend ‘literair bijbellezen’ waar ik afgelopen seizoen 
voortrekker bij was. Je denkt dat je weet wat er staat. Maar zo vaak staat 

mailto:scribajohanneskerk@pknleersum.nl


 9 

er iets anders. Lopen er verrassende lijntjes, heb je de dogmatiek, waar 
je vroeger geen vragen bij mocht stellen, nooit op deze manier 
verstaan. Van harte aanbevolen, dus.  
 

 
 
Paul Wansink is predikant in Lochem en specialist op het gebied van de 
eerste eeuwen christendom, toen ‘alles nog doordacht’ moest worden. 
En dat het in de paastijd is, maakt het speciaal. Het doet me denken aan 
een herinnering van ruim tien jaar geleden. Ik was gevraagd om met het 
theologenkoor te zingen bij de uitvaart van hoogleraar De Kruijf. De 
dienst was in de grote kerk in Gouda en De Kruijf had maar één wens 
geuit: dat het credo gezongen werd. We maakten daarom als koor een 
kring rond de kist en zongen – dwars tegen het verdriet in, en tegen 
alles wat we voor onze ogen zagen - dat we geloofden in God, in 
Christus, in de Geest, in de opstanding en in het leven van de 
toekomende eeuw. 
De kracht van die tekst was ontzagwekkend. 
 
Datum  maandag 20 april             
Tijd             20.00 – 21.45 uur 
Locatie  Johanneskerk 
Entree  € 5 
 
 
Diederiek van Loo 
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Johannes in het dorp 
 
Zondag 12 april (Hans) Zomer-vioolconcert “Liefde, lyriek en 
levenslust” 
 
Violiste Carla Leurs en pianist Daniël Kramer werken al dertig jaar 
samen. Hun langdurige partnerschap kenmerkt zich door verfijnd 
samenspel, natuurlijke communicatie en hoorbare speelvreugde. Carla 
bespeelt de ‘Zomer-viool’, een Guadagnini uit 1770 die dankzij Hans 
Zomer bij het Muziekinstrumentenfonds kon worden aangevraagd. 
Carla en Daniël brengen muziek die hen al sinds hun jeugd verbindt, de 
intensiteit van César Franck, de lyrische warmte van Amy Beach en de 
bruisende levenslust van Bernsteins West Side Story. 
 
Datum  zondag 12 april             
Tijd             15.30 uur 
Locatie  Johanneskerk 
Entree  eigen bijdrage na afloop 
 
Teun Monster 
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Palmzondag. Feest in de Johanneskerk 

Het reisbureau “Warhoop” had een prachtige reis naar het feest op 
Palmzondag georganiseerd, bekijk het hier.  
Ter voorbereiding op deze reis moesten de kale Palmpasen-stokken 
nog worden “opgepimpt”. Hieronder zie je een fotoreportage van de 
voorbereidingen en het feest in de kerk (foto’s Hans Neecke). 
 
Hans Neecke 
 

       
 

 
 

 

https://www.johanneskerkleersum.nl/uploads/klant671/files/IMG_4024%202903feest.mp4
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Bij de diensten 

Paasdiensten: 
Witte Donderdag 2 april 19.30 uur   Brood en wijn in het midden 
Goede Vrijdag      3 april 19.30 uur   Dienst met de kruisweg 
paaswake               4 april 22.00 uur   Licht en donker, leren en leven 
paasmorgen          5 april 10.00 uur   Feestelijke dienst: Opstanding! 
 
Voorganger: ds. Diederiek van Loo 

 
 
Voorgangers de komende weken: 
12/4:  ds. Corine Beeuwkes-van Ede; Helmond 
19/4:  ds. Diederiek van Loo 
 
 
Autodienst 
5 april:      Elly Kamermans    06  24 27 17 77 
12 april:   Henk Steenwijk   06  46 11 62 98  
 
 
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige informatie 

 
Open Repetitie Oratoriumkoor Euphonia Rhenen! 
Na ons concert van 7 maart 2026 zijn we gestart met de voorbereiding 
voor ons concert op 21 november waarin we het Requiem van Gabriel 
Fauré met orkest en solisten ten gehore brengen. 
Als je geïnteresseerd bent in het zingen van deze prachtige muziek, is 
het nu tijd om je bij ons aan te sluiten!  
We nodigen je daarom uit om vrijblijvend op de open repetitieavond 
te komen zingen, luisteren en sfeer proeven.  
Je bent van harte welkom op dinsdag 14 april a.s. vanaf 19:30 uur in 
de Ontmoetingskerk – Anjerlaan 1 – 3911 EA Rhenen.  
 
Informatie is te vinden op www.euphonia-rhenen.nl of je kunt je 
vragen mailen naar cov.euphonia@gmail.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekeningen 

Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 
 
 
Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór donderdag 16 april (12.00 
uur) sturen naar het e-mailadres: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
april t/m juni 2026:   Teus Stahlie 
juli t/m september 2026:  Hans Neecke 

http://www.euphonia-rhenen.nl/
mailto:cov.euphonia@gmail.com
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

